verleden tijd (6)

Het zondag.

Het koud maar de zon wel.
Ik en mijn man in de auto.

We weg.

We naar een mooi dorp ergens in Nederland.
Het druk op de weg.

Een auto door een rood stoplicht.

De chauffeur geen voorrang.

Hij toen tegen een andere auto.

In deze auto 3 mensen.

Mijn man uit.

In de auto zaten 3 personen.

De drie personen in de auto gewond.

Dat niet leuk om te zien.

lemand de ambulance.

Na 15 minuten de politie en de ambulance.
In de ambulance de gewonden naar

het ziekenhuis gebracht.

Mijn man en ik weer in onze auto.

We voorzichtig weg,

want we erg geschrokken.

Ik de hele dag aan het ongeluk denken.

Het ongeluk me niet meer los.




antwoorden

Het was zondag.

Het was koud maar de zon scheen wel.

Ik en mijn man stapten in de auto.

We reden weg.

We reden naar een mooi dorp ergens in Nederland.
Het was druk op de weg.

Een auto reed door een rood stoplicht.

De chauffeur gaf geen voorrang.

Hij botste toen tegen een andere auto.

In deze auto zaten 3 mensen.

Mijn man stapte uit.

De drie personen in de auto waren gewond.
Dat was niet leuk om te zien.

lemand belde de ambulance.

Na 15 minuten kwamen de politie en de ambulance.
In de ambulance werden de gewonden naar
het ziekenhuis gebracht.

Mijn man en ik stapten weer in onze auto.
We reden voorzichtig weg,

want we waren erg geschrokken.

Ik moest de hele dag aan het ongeluk denken.

Het ongeluk liet me niet meer los.



